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Beste gildeleden, 
 
Wat een eer is het om hier vandaag te staan als nieuwe voorzitter van het Briels 
Klokkenluiders Gilde. Tien jaar geleden werd ik lid van dit prachtige gilde, dat in 
1999 werd opgericht om een bijzondere traditie levend te houden. Dat ik nu het 
voorzitterschap mag overnemen, vervult mij met trots én met dankbaarheid. 
 
Tien jaar geleden had ik eerlijk gezegd niet gedacht dat ik hier ooit als voorzitter zou staan. Maar zoals bij 
het luiden van de klokken geldt: soms moet je gewoon het touw vastpakken en zien waar het geluid je 
brengt. 
 
Een gilde als de onze staat of valt met mensen die zich met hart en ziel inzetten. Daarom wil ik allereerst 
stilstaan bij mijn voorgangers. Onze eerste voorzitter, Harry Kamma, gaf vanaf de oprichting in 1999 tot 
2005 richting en fundament aan ons gilde. In 2005 nam Hans Veelo het voorzitterschap over. Maar liefst 
21 jaar heeft Hans zich ingezet als voorzitter. In die periode heeft het gilde zich verder ontwikkeld, zijn 
tradities versterkt en bleef de kameraadschap altijd centraal staan. 
 
Hans, jouw betrokkenheid, nuchterheid en liefde voor het gilde verdienen onze grote waardering. Je hebt 
een zeer groot netwerk maar ook kennis opgebouwd waar het gilde tot de dag van vandaag veel aan 
heeft gehad. Dat moet ik nog maar zien te evenaren. En gelukkig nemen wij geen afscheid van jou. Je 
blijft actief als algemeen bestuurslid én als lid van de excursiecommissie. Die commissie zet zich ieder 
jaar in om mooie en interessante uitstapjes te organiseren – momenten waarop we samen leren, 
ontdekken en vooral ook genieten. Dat jij daar betrokken bij blijft, waarderen wij zeer. Daarnaast zit jij bij 
vrijwel elke zomer rondleiding op de zaterdagen in de kerk, onderaan de toren, om bezoekers van de kerk 
te enthousiasmeren (sommigen noemen het ook wel ‘’dwingen’’) de toren te beklimmen en de zolders te 
bezoeken. Dat typeert jouw inzet: bestuurlijk én praktisch. 
 
Ook nemen wij vandaag afscheid van Wim Boeren, in zijn rol als secretaris. Sinds 2016 – tien jaar lang – 
was Wim de spil van ons gilde. Notulen, correspondentie, organisatie: altijd stond hij klaar, vaak achter de 
schermen maar onmisbaar voor het geheel. En laten we eerlijk zijn: zonder Wim zouden sommigen van 
ons de maandelijkse klokkenluidersborrel misschien weleens vergeten zijn .. Gelukkig verscheen daar 
altijd weer dat vertrouwde WhatsApp-bericht als vriendelijke herinnering. Dat werd zeer gewaardeerd. 
Wim blijft gelukkig actief binnen ons gilde. Hij blijft niet alleen als luider maar ook als lid van de historische 
commissie, waar zijn kennis en betrokkenheid van grote waarde zijn voor het bewaken van onze 
geschiedenis en tradities. Ook heeft Wim aangegeven betrokken te willen blijven, evenals Hans, bij het 
waarborgen van de planning van de zaterdagse zomer rondleidingen. En het is een geruststellende 
gedachte dat onze nieuwe secretaris altijd bij hem terecht kan voor advies. 
 
Hans en Wim, als blijk van onze dankbaarheid krijgen jullie uiteraard een presentje als herinnering aan 
deze mooie periode. Een pen met gravure. Een klein gebaar voor een grote inzet! Dank jullie wel!  
 
Overigens hebben we ook vele bestuursvergaderingen bij Wim en Thea thuis mogen houden. Altijd 
werden we zeer gastvrij ontvangen en goed verzorgd met lekkere koffie en tot mijn persoonlijke grote 
vreugde ook altijd met iets lekkers op tafel! We willen daarom ook Thea bedanken voor deze goede 
zorgen met een welverdiende mooie bos bloemen! 
 
Tegelijkertijd kijken wij vooruit. Sonja Baatenburg-de Jong treedt vandaag aan als onze nieuwe secretaris. 
Sonja, van harte welkom in je nieuwe rol. En als neerlandicus heb jij ongetwijfeld een scherp oog voor taal 
en verslaglegging – wij vertrouwen erop dat onze notulen en stukken bij jou in uitstekende handen zijn. Ik 
wens je heel veel succes en vooral ook plezier in deze functie. 
 



Beste leden, 
Ik neem het voorzitterschap over met respect voor wat is opgebouwd en met enthousiasme voor wat voor 
ons ligt. Het Briels Klokkenluiders Gilde is meer dan een vereniging; het is een gemeenschap van 
betrokken mensen die samen een waardevolle traditie in stand houden. 
 
Wat ons bijzonder maakt, is dat wij letterlijk van ons laten horen. Wanneer wij de klokken luiden, klinkt er 
meer dan alleen geluid over de daken van Brielle. Het is een klank die verbindt, die herinnert aan 
geschiedenis, die vreugde en plechtigheid markeert. Met dat mooie, volle geluid laten wij aan de stad 
Brielle horen dat wij er zijn – betrokken, trots en verbonden met onze stad. 
 
Maar minstens zo belangrijk als het geluid in de toren, is de harmonie onder elkaar. Onze onderlinge 
verbondenheid en saamhorigheid zie ik als een groot goed. Ik wil mij er als voorzitter voor inzetten om die 
saamhorigheid te bewaken en waar mogelijk verder te versterken. Dat we niet alleen samen klokken 
luiden, maar ook samen optrekken – tijdens onze activiteiten, tijdens excursies én natuurlijk tijdens onze 
maandelijkse klokkenluidersborrel bij De Zalm. 
 
Tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Als we eerlijk zijn, ligt de gemiddelde leeftijd binnen ons gilde 
inmiddels best hoog. Daar is op zichzelf niets mis mee – integendeel. We zijn ontzettend blij met onze 
huidige leden en hun ervaring, inzet en kennis. En laat duidelijk zijn: niemand is hier afgeschreven. 
 
Maar we moeten ook realistisch zijn en denken aan de toekomst van ons gilde. Willen we dat onze mooie 
traditie blijft voortbestaan, dan zullen we de komende jaren ook moeten kijken naar verjonging en het 
aantrekken van nieuwe leden. 
 
Want als er hier een paar zijn die waarschijnlijk het eeuwige leven hebben .. dan zijn het onze klokken en 
helaas niet wijzelf. Daarom is het belangrijk dat er ook in de toekomst mensen zijn die het touw willen 
overnemen/vastpakken en deze traditie voortzetten. Samen zorgen we ervoor dat het geluid van onze 
klokken niet alleen vandaag klinkt, maar ook over vele jaren nog boven Brielle te horen zal zijn. 
 
Een sterk gilde klinkt niet alleen goed in de toren, maar ook in de onderlinge verhoudingen. Harmonie 
ontstaat immers niet vanzelf; die maken we samen. We hebben binnen ons gilde veel leden, dus ook veel 
verschillende meningen en ervaringen. En die mogen er zijn. Zo zullen er dus ook op bepaalde momenten 
meningsverschillen ontstaan en/of plaatsvinden. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat we altijd met 
elkaar in gesprek blijven op een respectvolle manier zodat iedereen zich welkom en gehoord zal voelen 
binnen ons gilde. 
 
Ik reken daarbij op jullie steun, ideeën en betrokkenheid. Samen zorgen wij ervoor dat het geluid van onze 
klokken niet alleen hoorbaar blijft, maar ook betekenisvol – als symbool van traditie én van onze 
onderlinge band.  


